Anne Frank

1. Ik las het boek wel 20 keer

het was niet groot en niet dik,
geschreven door een meisjeshand
ze was zo oud als jij en ik.

Ze mocht niet leven zoals wij

zich niet vertonen op straat,

ze leefde in een bange tijd

vol onrecht, schande en haat.

Refrein
Anne Frank, Anne Frank, men moet weten, nooit vergeten wat gebeurde met Anne Frank!

2. Ze wilde lopen in de zon

met haar liefde jeugdig en pril.

Die in die duisternis begon,

maar ze bleven boven en stil.

Daar heeft ze voor het raam gestaan,

haar ogen dwaalden dan weg.

Men vond haar en ze moest hier vandaan,
aan de muur bleef alleen een ster.

Refrein
Anne Frank, Anne Frank, men moet weten, nooit vergeten wat gebeurde met Anne Frank!

3. Ik las dat boek wel 20 maal

van haar die niemand meer zag.

Het is gedrukt in elke taal

omdat men haar nooit vergeten mag.
Wat zou het anders zinloos zijn,

als de stem van de haat niet zwijgt.
Mijn toekomst zou niet zeker zijn
zolang er oorlog dreigt.

Refrein
Anne Frank, Anne Frank, men moet weten, nooit vergeten wat gebeurde met Anne Frank!



