Waar zijn ze gebleven de Joden van ons Amsterdam?

In Amsterdam daar is een buurt heel verlaten.
De huizen zijn leeg en verrotten in 't weer.

De straten zo stil en vol gapende gaten

waar zijn toch de mensen? Zie ik ze nooit weer?

Refrein

Waar zijn al de venters met fruit en met bloemen
en waar is de voddeman die altijd kwam?

Waar zijn de tienduizenden hier niet te noemen
waar zijn toch de Joden van ons Amsterdam?

2. De dappere Nazi’s het kon hun niet schelen,
ze hebben hen smaadvol het land uitgevoerd.
Om thans al hun geld en hun goedren te stelen
de tijd van de razzia's was eng en beroerd.

Refrein

Waar zijn al de venters met fruit en met bloemen
en waar is de voddeman die altijd kwam?

Waar zijn de tienduizenden hier niet te noemen
waar zijn toch de Joden van ons Amsterdam?

3. In veilige kampen zijn zij opgesloten,
verhongerd, vergast en beestachtig vermoord.
Vaak levend verbrand op de vlucht doodgeschoten
lugubere misdaden zoals nooit gehoord.

Refrein

Daar bleven de venters met fruit en met bloemen
en daar bleef de voddeman die altijd kwam?
Daar bleven tienduizenden hier niet te noemen
Daar bleef een stuk leven van ons Amsterdam?



